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Een toelichting op de wijdingsliturgie   
 
Het is een vreugdevolle dag voor de 
Kerk van het Noorden. We komen 
samen als Kerk van Groningen-
Leeuwarden om, in eenheid met de 
Wereldkerk, de wijding en installatie 
van onze nieuwe bisschop te vieren.  
 
Presentatie van de wijdeling 
Aan het begin van de viering wordt 
Mgr. Cornelissen gepresenteerd als 
kandidaat voor de wijding tot bisschop 
voor de zetel van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden. Hierbij wordt 
de Apostolische brief van paus Leo XIV 
getoond en voorgelezen. In dit 
officiële document geeft de paus zijn 
toestemming voor de bisschops-
wijding. In de acclamatie Wij danken 
God geven de aanwezigen hun 
instemming. Vervolgens wordt met 
het Gloria de viering op gebruikelijke 
wijze vervolgd.      
 
Handoplegging en wijdingsgebed 
Na de homilie komen we bij de kern 
van de wijdingsliturgie: de hand-
oplegging en het wijdingsgebed. In 
deze eeuwenoude woorden en 
handelingen wordt het gewijde 
dienstwerk in de Kerk doorgegeven. 
De handoplegging is een uitdrukking 
van de aanroeping, overdracht en 
werking van de heilige Geest over de 
wijdeling. Door deze handeling 
ontvangt hij de kracht om in de Kerk 
te onderwijzen, haar te heiligen en te 
besturen. Alle aanwezige bisschoppen 
nemen deel aan de handoplegging. In 
dit gebaar geven zij de heilige Geest 
dóór én geven zij uitdrukking aan de 
opname van de wijdeling in het 
bisschoppencollege. De 

handoplegging vindt plaats in een 
biddende stilte waarbij alle aan-
wezigen bidden voor de wijdeling. Na 
de handoplegging wordt het 
evangelieboek boven het hoofd van 
de wijdeling gehouden. Ondertussen 
wordt het wijdingsgebed gebeden. 
Met de handoplegging en het 
wijdingsgebed is de kern van de 
wijding gevierd.   
  
Zalving 
Nu volgen een aantal verklarende 
riten. Zij beginnen met de zalving van 
Mgr. Cornelissen. De bisschop ontving 
zijn eerste zalving bij de doop. De 
begieting met de heilig Chrisma, welke 
hij vandaag ontvangt,  symboliseert de 
bijzondere manier waarop de nieuwe 
bisschop deel heeft aan het hoge-
priesterschap van Christus en zijn 
zalving met de heilige Geest.   
 
Het evangelieboek 
Bisschop Cornelissen ontvangt nu het 
evangelieboek. Als bisschop is hij 
geroepen om het Woord van God te 
verkondigen, om Christus moedig ter 
sprake te brengen en om het geloof te 
verdedigen. Bisschop Cornelissen 
heeft ook de taak om de Blijde 
Boodschap te verkondigen aan hen 
die haar nog niet hebben vernomen.  
 
Bekleding met ring, mijter en staf 
De ring, mijter en staf zijn symbolen 
van het bisschoppelijk dienstwerk. De 
ring symboliseert de band van de 
bisschop met de Kerk. De mijter is het 
beeld van het streven van de Kerk 
naar heiligheid en de staf is een 
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illustratie van de taak van de bisschop 
om ‘herder van de kudde’ te zijn.  
 
Inbezitname van de zetel 
Nu zal de bisschop zijn eigen plek 
innemen in de kathedraal door plaats 
te nemen op de bisschopszetel of 
cathedra. De cathedra is het oudste 
symbool van de bisschop. De naam 
van de bisschopskerk, de kathedraal, 
is ervan afgeleid. De cathedra gaat 
terug op de antieke leer- en 
rechterstoel. Het is geen konings-
troon, maar heeft net als het altaar en 
de ambo een eigen liturgische functie. 
Vanaf de zetel zit de bisschop de 
liturgische samenkomsten voor. De 
zetel staat symbool voor de 
verkondigende, bestuurlijke en 
heiligende taken van een bisschop. 

De aanwezigheid van de cathedra in 
de St. Jozefkathedraal maakt dat deze 
kerk de moederkerk is van de Kerk van 
Groningen-Leeuwarden.  
 
Vredeswens 
Aan de cathedra ontvangt bisschop 
Cornelissen de vredeskus van de leden 
van het bisschoppencollege. De 
vredewens is een zichtbaar teken van 
de verbondenheid van de bisschoppen 
onderling en, op gelijke wijze, de 
gemeenschap van de plaatselijke Kerk 
van Groningen-Leeuwarden met de 
Wereldkerk. Na de vredeswens zal 
bisschop Cornelissen de taak van 
kardinaal Eijk als hoofcelebrant 
overnemen en ons voorgaan in de 
liturgie van de Eucharistie.

  

Monseigneur Ronald Gerhardus Wilhelmus Cornelissen 
 
Monseigneur Ronald Gerhardus 
Wilhelmus Cornelissen werd op 12 
december 1964 geboren in het 
Gelderse Gaanderen (Gemeente 
Doetinchem). Hij is de jongste van een 
gezin met vier kinderen. In zijn 
geboortedorp ging hij naar de lagere 
school (Sint Augustinusschool). Op het 
Isala College volgde Mgr. Cornelissen 
eerste de HAVO en aansluitend het 
VWO. Na de middelbare school begon 
Mgr. Cornelissen zijn priesteropleiding 
aan Priesteropleiding Ariënskonvikt en 
de KTHU/KTUU (Katholieke 
Theologische) te Utrecht. Onderdeel 
van de priesteropleiding was, begin 
jaren ’90, een pastorale stage in Raalte 
in psychiatrisch ziekenhuis St.-
Franciscushof. Voor een pastoraal jaar 
was Mgr. Cornelissen werkzaam in de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 

samenwerkende parochies van 
Kampen, IJsselmuiden en Hasselt. 
 
Na zijn afstuderen werd hij benoemd 
als Kandidaat-Priester in de parochies 
van Noordoost Salland (parochies van 
De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en 
Slagharen). Na zijn priesterwijding 
bleef hij hier als parochievicaris 
werkzaam. 
 
Op 27 januari 1996 ontving Mgr. 
Cornelissen de diakenwijding en op 19 
oktober 1996 de priesterwijding. Beide 
wijdingen ontving hij uit handen van 
Adrianus kardinaal Simonis en vonden 
plaats in te Kathedrale Kerk St. 
Catharina te Utrecht.  
 
Op 1 februari 2001 werd Mgr. 
Cornelissen benoemd tot pastoor van 
de parochies in Beuningen, De Lutte, 
Denekamp en Noord Deurningen. 
Vanaf 2004 pastoor van het 
parochieverband Lumen Christi 
Noordoost Twente (naast Beuningen, 
De Lutte, Denekamp en Noord 
Deurningen horen hier de parochies 
van Lattrop, Ootmarsum en Tilligte ook 
bij). Tevens was hij teamleider van het 
pastoresteam in dit parochieverband. 
 
Tussen 2005 – 2007 volgde Mgr. 
Cornelissen een postacademische 
opleiding LUCE voor specialisatie in 
Kerkopbouw. 
 
Vanaf 2 februari 2009 is Mgr. 
Cornelissen Bisschoppelijk Vicaris 
(Regiovicaris) van Deventer. In die 
hoedanigheid vertegenwoordigde hij 
de aartsbisschop van Utrecht in de 
provincie Overijssel en in Oostelijk 
Flevoland. Daarnaast was hij ook 

Bisschoppelijk Vicaris voor het 
taakveld huwelijk en gezin. 
 
Als vicaris onderhield Mgr. Cornelissen 
contacten met leden van de pastorale 
teams en met bestuurders. De 
vormelingen in het vicariaat diende hij 
namens de aartsbisschop het Heilig 
Vormsel toe. Naast zijn taken als 
regiovicaris had Mgr. Cornelissen 
verschillende taken binnen het 
bisdombestuur. Zo was hij lid van de 
Grote Bisdomstaf, lid van het 
Vicarissenberaad, lid van de  
Adviescommissie Pastorale Organisatie 
Aartsbisdom Utrecht, voorzitter van de  
Werkgroep Huwelijk en Gezin, 
voorzitter van de Diocesane 
Werkgroep Bedevaarten en lid van de 
Priesterraad. 
 
Vanaf 15 november 2017 was Mgr. 
Cornelissen naast Bisschoppelijk 
Vicaris ook pastoor van de parochies 
H. Lebuinus (Deventer) en H. Kruis 
(Raalte). Vanaf 1 september 2019 was 
Mgr. Cornelissen naast Bisschoppelijk 
Vicaris en pastoor van de samen-
werkende parochies van de H. 
Lebuinus (Deventer) en het H. Kruis 
(Raalte) ook pastoor van de H. 
Marcellinusparochie (Rijssen/Enter). 
 
Als hotelpastor is Mgr. Cornelissen 
vanaf 1997 betrokken bij bedevaarten 
naar Lourdes. Vanaf 2003 als 
hoofdaalmoezenier en teamleider 
pastoraat. Sinds 2001 zeer nauw 
betrokken bij bedevaarten naar 
Kevelaer. Eerst vanuit parochies 
Twente en later vanuit die van Salland.  
 
Vanuit de parochies en het 
aartsbisdom heeft Mgr. Cornelissen 
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vele bedevaarten georganiseerd en 
(be)geleid naar het H. Land – Israël, 
Jordanië, Egypte, Turkije, Griekenland, 
Rome, Fatima, Polen, Luxemburg 
(Echternach) en Ierland. Sinds 2015 is 

Mgr. Cornelissen erekapelaan van de 
Grot te Lourdes en sinds 2021 Lid van 
de ridderlijke orde van het H. Graf te 
Jeruzalem 

 
Wapen van Mgr. R. G. W. Cornelissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Pelgrimeren’ en ‘hoop’ staan centraal 
in het bisschopswapen van Mgr. 
Ronald Cornelissen. Na zijn benoeming 
op 7 juli jl. door paus Leo XIV, wordt hij 
vandaag in de katedrale St. Jozefkerk 
tot bisschop van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden gewijd. Nieuw 
benoemde bisschoppen kiezen in de 
katholieke traditie een eigen wapen, 
waarin iets van hun persoonlijke visie 
en beleving doorklinkt. 
 
Evenals zijn voorgangers in het 
noorden neemt Mgr. Cornelissen het 
wapen van het noordelijk bisdom als 
basis voor het bisschopswapen. 
Vandaar een groen schild met het 

gouden (gele) kruis. Daarop ligt een 
hartschild met symbolen die voor hem 
persoonlijk van betekenis zijn. Centraal 
op het blauwe veld staat een gouden 
anker met een zilveren (witte) 
jakobsschelp. Het blauwe veld wijst 
omhoog en drukt de richting uit die 
ieders levensweg mag gaan: ‘de Heer 
tegemoet’. Het anker staat voor de 
hoop, de schelp herinnert aan de 
pelgrim. De combinatie verwijst ook 
naar het thema van het pauselijk 
jubeljaar 2025 waarin Mgr. Cornelissen 
zijn bisschopsbenoeming ontving. Het 
jubeljaarthema kiest hij ook als 
wapenspreuk: ‘’peregrinantes in 
spem’’, oftewel: ‘’pelgrims van hoop’’.  
Mgr. Cornelissen ervaart zichzelf als 
een ‘pelgrim’ in het leven. Hij heeft 
ook veel pelgrimages mogen leiden, 
vooral naar het bedevaartsoord van 
Lourdes. 
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Brandend hart 
De blauwe lelie op het gouden veld 
verwijst naar Maria, de moeder Gods. 
Het brandende rode hart, op een 
gouden veld en met een pijl 
doorstoken, herinnert aan de 
thuisparochie van de nieuwe bisschop 
die gewijd is aan de H. Augustinus. In 
het gezin waar hij opgroeide, nauw 
verbonden met deze parochie, ontving 
hij als kind zijn meest fundamentele 
geloofsvorming.  
 
Het brandende hart en de lelie komen 
ook voor in het wapen van paus Leo 
XIV, die hem benoemde tot de zesde 
bisschop van het bisdom Groningen-
Leeuwarden. 
 
Het bisschopswapen als geheel – een 
schild met hartschild – ligt op het 
Jeruzalemkruis. Mgr. Cornelissen is lid 
van de katholieke Ridderlijke orde van 
het Heilig Graf van Jeruzalem. 
Bisschoppen en andere 
hoogwaardigheidsbekleders die tot 
deze orde behoren mogen hun 
verbondenheid met de orde ook 
heraldisch tot uitdrukking brengen. 
 
Onderaan het wapen, dat ontworpen 
en getekend is door heraldisch 
tekenaar Piet Bultsma-Vos, hangt het 
kruis dat Mgr. Cornelissen ontving bij 
zijn benoeming tot erekapelaan van de 
Grot van Lourdes. Dit bijzondere blijk 
van verdienste is hem gegund door de 
verantwoordelijken voor het Zuid-
Franse heiligdom van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes. De groene hoed 
met aan weerszijden zes kwasten en 
het voordraagkruis geven aan dat Mgr. 
Cornelissen bisschop is. 
 

Bisschopswijding 
Het bisschopswapen wordt onder 
meer afgebeeld op het zegel van de 
bisschop. Samen met zijn 
handtekening bekrachtigt dit zijn 
bisschoppelijke besluiten. Het wapen 
prijkt ook boven belangrijke decreten, 
zoals pastoorsbenoemingen. Vandaag 
is het wapen zichtbaar op de 
bisschopszetel op het priesterkoor. Na 
de eigenlijke wijdingsplechtigheid 
neemt Mgr. Cornelissen plaats op deze 
zetel, waarmee zijn nieuwe ambt 
officieel van start gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De H. Augustinus met brandend hart  
op een vaandel uit de voormalige  

Sint Augustinuskerk te Gaanderen.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdcelebrant en eerst-wijdende bisschop: 
Zijne Eminentie dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk 

aartsbisschop van Utrecht 
 

Concelebrerende en wijdende bisschoppen 
Mgr. dr. J.H.J van den Hende 

bisschop van Rotterdam 

  Mgr. drs. H.W. Woorts 
hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht 

 
 

in concelebratie met 
de bisschoppen van de Nederlandse Kerkprovincie,  

de overige aanwezige bisschoppen uit binnen- en buitenland, en  
 

Mgr. J.-M. Speich  
apostolisch nuntius 

 
Mgr. P.H.H. Wellen 

Kanunnik en diocesaan Administrator 

  drs. A. Bultsma STL 
Kanunnik en algemeen gedelegeerde 
 
drs. V.A.H.Maagd 
Kannunik en plebaan van de kathedrale kerk 

 

diakens:  
C.J. van Kordelaar 

Diaken van de H. Kruisparochie  
en Maria, Hertogin van Drentheparochie 

  S.J. Hof 
Diaken van de H. Liudgerparochie 

 

Kathedraal Kapittel 
Kanunnik drs. J.J.G. Tolboom 

Proost van het Kathedraal Kapittel 
en pastoor te Drachten 

 

Kanunnik drs. L.R. van der Wal 
Secretaris van het Kathedraal Kapittel 

en pastoor te Leeuwarden 

  Kanunnik P.J.J. Stiekema 
pastoor te Emmen  

  

Kanunnik A. Buter 
pastoor te Emmeloord  

 

Kanunnik drs. R.R.B.M. Wagenaar 
Erekanunnik van het Kathedraal Kapittel 

 

pastoraal werker: 
drs. N. Hamersma-Sluis 

Pastoraal-werkster in de H. Norbertusparochie 
 

lector: 
Mevr. M. Cornelissen-Harmsen 

 

ceremoniarius: 
J.M.C. Krijnsen 

 

koorzang: 
Sint Jozefkoor o.l.v. dhr. S. Ruisch 

 

trompetist: 
S.Khan 



Professio Fidei 
Voorafgaande aan een wijding, of de aanvaarding van ambten binnen 
de Rooms-Katholieke kerk, moet de Geloofsbelijdenis en de Eed van 
Trouw aan de Apostolische Stoel worden afgelegd.  Op verzoek van de 
Apostolische Nuntius, Z.H.E. Mgr. J.-M. Speich, gebeurt dit vandaag in 
het openbaar. Voorafgaand aan de viering legt Mgr. R.G.W. Cornelissen 
deze ‘Professio Fidei’ af aan het St. Jozefaltaar. Aansluitend bekleedt de 
bisschop zich met de liturgische gewaden, zet de intredeprocessie zich in 
beweging, wordt de intredezang ingezet en begint de wijdingsmis.    

 
     Intredezang: God heet ons welkom in zijn huis  
 

Refrein:   God heet ons welkom in zijn huis, 
God nodigt allen op dit feest. 
Viert samen vreugde voor zijn dag! Alleluia. 

 
1.     Groot was mijn vreugde toen men mij zei: 

“Wij komen dichterbij Gods huis,  
“ dit is de stad van onze God!      Refrein: 

 
2.     Wees steeds verheugd, Jerusalem, 

want God de Heer is u nabij.  
Hij geeft u voorspoed en geluk.      Refrein: 

 
3.     Jubel van vreugde voor de Heer,  

zing blij voor God, want Hij is goed.  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.     Refrein: 

 
4.     Met Jezus Christus sterven wij  

en wij herleven ook met Hem.  
Wij hebben deel aan Christus’ Licht.   Refrein: 

 
5.     Dat Jezus Christus ons bewaar 

één in zijn Lichaam, in zijn geest:  
wij die nu eten van dit Brood.      Refrein: 

 
     Kruisteken en begroeting 
Kardinaal Eijk: In de naam van de  

Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Allen:    Amen 
Kardinaal Eijk: Vrede zij met u. 
Allen:    En met uw geest. 
 
     allen nemen plaats 
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   Woord van welkom 
     Door Mgr. P.H.H. Wellen, diocesaan-administrator 
 
     Presentatie van de wijdeling 
Mgr. Wellen:  Hoogeerwaarde Vader, de Kerk van Groningen-Leeuwarden  
     verzoekt u de priester Ronald Gerhardus Wilhelmus Cornelissen 
     te wijden voor de zware taak van het bisschopsambt. 
Kardinaal Eijk: Hebt u daartoe een apostolische opdracht ? 
Mgr. Wellen:  Ja, die hebben wij. 
Kardinaal Eijk: Laat men haar voorlezen. 
 
     Tonen en voorlezen van de bul 

Mgr. J.-M. Speich, apostolisch nuntius van de heilige Stoel in Nederland, 
overhandigt de pauselijke benoemingsbul (zie pag.43) aan Mgr. R.G.W. 
Cornelissen, die de bul weer overreikt aan kanunnik L.R. van der Wal, 
secretaris van het Kathedraal Kapittel. De bul wordt aan de kanunniken 
en de overige aanwezigen getoond en voorgelezen. Na de voorlezing 
danken allen voor de benoeming van de nieuwe bisschop:  

 
Pastoor Van der Wal: Loven wij de Heer. 
Allen:    Wij danken God. 
 
     allen gaan staan 
 
♪     Gloria                        Uit de Lourdesmis 2013 
 
Koor:    Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
Allen:    Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
 

Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus 
te, adoramus te, 
glorificamus te. Gratias 
agimus tibi, propter 
magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens.  
 

Gloria, gloria  
in excelsis Deo (2x).  
Gloria, gloria 
in excelsis Deo (2x).  

En vrede op aarde aan de 
mensen die Hij liefheeft. Wij 
loven U. Wij prijzen en 
aanbidden U. Wij verheerlijken U 
en zeggen U dank voor uw grote 
heerlijkheid. Heer God, hemelse 
Koning, God almachtige Vader. 
 

 
 
Eer aan God in den hoge. 
 
Eer aan God in den hoge. 
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Domine Fili unigenite Jesu 
Christe. Domine Deus, 
Agnus Dei, Filius Patris. Qui 
tollis peccata mundi, 
miserere nobis. Qui tollis 
peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
 

Gloria, gloria  
in excelsis Deo (2x).  
Gloria, gloria 
in excelsis Deo (2x).  
 

Qui sedes ad dexteram 
Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus. 
Tu solus Dominus. Tu solus 
Altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria 
Dei Patris. Amen. 
 

Gloria, gloria  
in excelsis Deo (2x).  
Gloria, gloria 
in excelsis Deo (2x).  

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus 
Christus; Heer God, Lam Gods, 
Zoon van de Vader; Gij die 
wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; Gij die 
wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed. 
 

Eer aan God in den hoge. 
 
Eer aan God in den hoge. 
 

 
Gij die zit aan de rechterhand van 
de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij 
alleen de Heer. Gij alleen de 
Allerhoogste: Jezus Christus. Met 
de Heilige Geest in de heerlijkheid 
van God de Vader. Amen. 
 
Eer aan God in den hoge. 
 
Eer aan God in den hoge. 

      
Collectagebed 

Kardinaal Eijk: God, Gij die alleen op grond  
     van uw onuitsprekelijke genade vandaag uw dienaar;  
     de priester Ronald Cornelissen,  wilt aanstellen tot hoofd  

van uw Kerk in Groningen-Leeuwarden,       
laat hem het dienstwerk van het bisschopsambt  

     op waardige wijze vervullen  
en het volk dat hem is toevertrouwd       
door woord en voorbeeld besturen  

     onder uw alomvattende leiding.  
     Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
     die met u leeft en heerst  

in de eenheid van de heilige Geest,  
     God, door alle eeuwen der eeuwen. 
Allen:    Amen 

 
     allen nemen plaats 
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Bonifatiusdag 2025: de processie van de Dokkumer parochiekerk  

naar de Bonifatiuskapel- en park. De schrijn met de relieken van de H. Bonifatius 
zijn vandaag onder het altaar van de kathedraal geplaatst.  
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 
     Eerste lezing                        Sirach. 24: 1, 9-12, 19-22 

Door M. Cornelissen-Harmsen 
 
Lector:   Uit het boek van de Wijsheid van Jezus Sirach 

De wijsheid gaat zichzelf prijzen  
en zich te midden van haar volk beroemen.  
Voor de wereld, al in het begin, heeft Hij mij geschapen  
en zolang de wereld duurt verdwijn ik niet.   
In de heilige tent deed ik dienst voor zijn aangezicht  
en zo kreeg ik vaste voet op de Sion.   
In de geliefde stad gaf Hij mij eveneens een rustplaats  
en in Jeruzalem werd mijn heerschappij gevestigd.   
Te midden van een glorierijk volk heb ik wortel geschoten  
en het domein van de Heer werd mijn erfelijk bezit.   
Komt tot mij, gij die naar mij verlangt,  
en verzadigt u met mijn vruchten,   
want het denken aan mij is zoeter dan honing  
en mij bezitten is zoeter dan honingraat.   
Wie mij eten houden nog honger naar mij  
en wie mij drinken wensen steeds meer.   
Hij die mij gehoorzaamt wordt niet beschaamd  
en zij die in mijn geest werken mislukken niet. 

     Woord van de Heer. 
Allen:    Wij danken God. 
 

♪     Psalm 18 
 

 
 
 
 

1.     Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.    Refrein 

 
2.     Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, 

mijn schild, mijn behoud en bescherming.    Refrein 
 
3.     Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,  

dan doet geen vijand mij kwaad.       Refrein 
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4.     De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots. 
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.       Refrein 

 
   Tweede lezing                                            Rom. 5: 5-11

    Door N. Hamersma-Sluis          
 
Lector:   Uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen 

En de hoop wordt niet teleurgesteld,  
want Gods liefde is in ons hart uitgestort  
door de heilige Geest die ons werd geschonken.   
Want Christus is voor goddelozen gestorven  
op de gestelde tijd,  
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.   
Niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige,  
al zou misschien iemand de moed hebben  
te sterven voor een goed mens.   
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,  
dat Christus voor ons is gestorven,  
toen wij nog zondaars waren.   
Des te zekerder zullen wij,  
nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed,  
dankzij Hem ontkomen aan de toorn.   
Toen wij vijanden waren,  
zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon;  
des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend,  
gered worden door zijn leven.   
En dat niet alleen: nu reeds juichen wij in God  
door Jezus Christus onze Heer,  
door wie wij de verzoening hebben ontvangen. 

     Woord van de Heer. 
Allen:    Wij danken God. 
 
     Allen gaan staan. 
 

♪     Alleluja  
 

 
 
 
Koor:    “Komt, volgt Mij:  

Ik zal u vissers van mensen maken.”   
A.:     Alleluia, alleluia, alleluia 
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Het evangelie wordt voorgelezen uit een evangeliarium van de H. 
Michaëlkerk te Woudsend. Dit boek is gebruikt bij de bisschopswijding 
van Mgr.Eijk op 6 november 1999 en zal later in de viering worden 
gebruikt bij de liturgie van de wijding. 

 
   Evangelie                          Mt. 4: 18-22 

Diaken:   De Heer zij met u. 
Allen:    En met uw geest. 
Diaken:   Lezing uit het heilig evangelie  
     van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 
Allen:    Lof zij U, Christus. 
 

Eens toen Jezus zich bij het meer van Galilea ophield,  
zag Hij twee broers,  
Simon die Petrus wordt genoemd  
en diens broer Andreas,  
bezig met het net uit te werpen in het meer.  
Zij waren namelijk vissers.   
En Hij sprak tot hen:  
“Komt, volgt Mij:  
Ik zal u vissers van mensen maken.”   
Terstond lieten zij hun netten in de steek  
en volgden Hem.   
Iets verder zag Hij nog twee broers,  
Jakobus en diens broer Johannes;  
met hun vader Zebedeüs  
waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken.  
Hij riep hen, en onmiddellijk lieten zij de boot 
en hun vader achter en volgden Hem.          

   Woord van de Heer 
Allen:    Wij danken God 
 
♪     Acclamatie  
 
Allen:     
 
 
 
 
 
 
     Homilie   
     door kardinaal Eijk 
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DE WIJDING 
 
     De ritus van de wijding begint met het aanroepen van de Heilige Geest 
     met het gezamenlijk zingen van de hymne ‘Kom, Schepper Geest’. 
 
     Allen gaan staan. 
 
♪     Kom, Schepper Geest            
 
1.     Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
     houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
     vervul het hart dat U verbeidt, 
     met hemelse barmhartigheid. 
 
2.     Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
     de grote Trooster in de tijd, 
     de bron waaruit het leven springt, 
     het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
3.     Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
     o hand die God ten zegen houdt, 
     o taal waarin wij God verstaan, 
     wij heffen onze lofzang aan. 
 
4.     Verlicht ons duistere verstand, 
     geef dat ons hart van liefde brandt, 
     en dat ons zwakke lichaam leeft 
     vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
5.     Verlos ons als de vijand woedt, 
     geef ons de vrede weer voorgoed, 
     Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
     geen ongeval ons leven schaadt. 
 
6.     Doe ons de Vader en de Zoon 
     aanschouwen in de hoge troon, 
     o Geest van beiden uitgegaan, 
     wij bidden U gelovig aan. 
 
 
     Allen nemen plaats. 
 
 



18 

     De wijdeling staat voor Kardinaal Eijk die hem ondervraagt aangaande 
     het dienstwerk waartoe hij zal worden gewijd:  
 
Kardinaal Eijk: De aloude instelling van de heilige Vaders schrijft voor  
     dat degene die tot bisschop zal worden gewijd,  
     ten overstaan van het volk wordt ondervraagd  
     over zijn voornemen  
     om het geloof te bewaren en zijn ambt uit te oefenen. 
     Dierbare broeder,   

wilt u dus met de genade van de heilige Geest  
     tot aan uw dood het ambt vervullen  
     dat ons door de apostelen is toevertrouwd  
     en dat aan u zal worden overgedragen  
     door het opleggen van onze handen? 
Wijdeling:   Ja, dat wil ik 
 
Kardinaal Eijk: Wilt u het evangelie van Christus getrouw  
     en zonder ophouden verkondigen? 
Wijdeling:   Ja, dat wil ik 
 
Kardinaal Eijk: Wilt u het geloofsgoed,  
     dat overeenkomstig de overlevering vanaf de apostelen  
     altijd en overal in de Kerk is bewaard,  
     zuiver en volledig bewaren? 
Wijdeling:   Ja, dat wil ik 
 
Kardinaal Eijk: Wilt u werken aan de opbouw van Christus’ lichaam, zijn Kerk,  
     en samen met de orde van de bisschoppen  
     steeds in haar eenheid blijven  
     onder het gezag van de opvolger  

van de heilige apostel Petrus? 
Wijdeling:   Ja, dat wil ik 
 
Kardinaal Eijk: Wilt u trouw gehoorzaamheid betonen  
     aan de opvolger van de heilige apostel Petrus? 
Wijdeling:   Ja, dat wil ik 
 
Kardinaal Eijk: Wilt u als een plichtsgetrouwe vader  
     samen met uw mededienaren, de priesters en diakens,  
     zorg dragen voor het heilig volk van God  
     en het leiden op de weg van het heil? 
Wijdeling:   Ja, dat wil ik 
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Kardinaal Eijk: Wilt u omwille van de naam van de Heer  
     toegankelijk en barmhartig zijn  
     jegens de armen, de vreemdelingen en allen die in nood zijn? 
Wijdeling:   Ja, dat wil ik 
 
Kardinaal Eijk: Wilt u als een goede herder de verstrooide schapen opzoeken  
     en ze bijeenbrengen in de schaapsstal van de Heer? 
Wijdeling:   Ja, dat wil ik 
 
Kardinaal Eijk: Wilt u zonder ophouden tot de almachtige God bidden  
     ten bate van het heilig volk  
     en wilt u het ambt van het hogepriesterschap  
     onberispelijk vervullen? 
Wijdeling:   Ja, dat wil ik met de hulp van God. 
 
Kardinaal Eijk: Moge God, die het goede werk in u is begonnen,  
     het zelf tot voltooiing brengen. 
 
     Het smeekgebed van de litanie 
Kardinaal Eijk: Dierbaren, laat ons bidden dat de almachtige God  
     die in zijn goedheid zorgdraagt voor de belangen van de Kerk,  
     aan deze uitverkorene zijn rijke genade schenkt. 
Diaken:   Laten wij neerknielen. 
 
              Cantor:                 Allen: 
 
 
 
 
 
 
              Cantor:                 Allen: 
 
 
           Hei-li-ge Ma-ria, Moeder    van God, wees onze voorspraak. 
 
     Heilige Michaël,        „ 
     Heilige engelen van God,      „ 
     Heilige Johannes de Doper,     „ 
     Heilige Jozef,         „ 
     Heilige Petrus,         „ 

Heilige Paulus,         „ 
Heilige Andreas,        „ 
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Glasraam (J. Ydema, 1944) met heiligen en zaligen die een  
bijzondere band met Friesland hebben. Voorgesteld zijn de H. Ludgerus, de H. 

Fredericus van Utrecht, de Z. Dodo van Oudehaske en de Z. abt Eelko.  
Sint Nicolaaskerk te Sint Nyk. 
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Heilige Jakobus,        „ 
Heilige Johannes,        „ 
Heilige Thomas,        „ 
Heilige Jakobus,        „ 
Heilige Filippus,         „ 
Heilige Bartolomeüs,       „ 
Heilige Matteüs,        „ 
Heilige Simon,         „ 
Heilige Taddeüs,        „ 
Heilige Mattias,         „ 
Heilige Marcus         „ 
Heilige Lucas,         „ 
Heilige Maria Magdalena,     „ 
 

Heilige Stefanus,        „ 
Heilige Ignatius van Antiochië,    „ 
Heilige Ireneüs         „ 
Heilige Clemens        „ 
Heilige Laurentius,        „ 
Heilige Cornelius,        „ 
Heilige Cosmas en Damianus,     „ 
Heilige martelaren van Gorcum,   „ 
Heilige Vitus          „ 
Heilige Maximiliaan Maria Kolbe   „ 
Heilige Titus Brandsma      „ 
Heilige Catharina van Alexandrië,   „ 
Heilige Perpetua en Felicitas,    „ 
Heilige Agnes,         „ 
Heilige Teresia Benedicta van het Kruis, „ 
 

Heilige Gregorius,        „ 
Heilige Ambrosius,        „ 
Heilige Augustinus,       „ 
Heilige Athanasius,        „ 
Heilige Basilius,         „ 
Heilige Nicolaas         „ 
Heilige Martinus,        „ 
Heilige Willibrordus,       „ 
Heilige Bonifatius en Gezellen    „  
Heilige Liudger,         „ 
Heilige Willehad,         „ 
Heilige Werenfridus,        „ 
Heilige Odulphus,         „ 
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Heilige Walfried,         „ 
Heilige Fredericus,        „ 
Heilige Egbert,          „ 
Heilige Lebuïnus        „ 
Heilige Marcelinnus       „ 
Heilige Lidwina van Schiedam    „ 
Heilige Catharina van Siëna,     „ 
Heilige Teresia van Lisieux,     „ 
Heilige Bernadette,        „ 
 

Heilige Benedictus,       „ 
Heilige Franciscus en Dominicus,   „ 
Heilige Antonius van Padua,     „ 
Heilige Franciscus Xaverius,     „ 
Heilige Johannes Maria Vianney,   „ 
Heilige Gerardus Majella,      „ 
Heilige Johannes XXIII       „ 
Heilige Paulus VI        „ 
Heilige Johannes Paulus II     „ 
Alle heiligen van God,       „ 

 
                                                Allen: 
 
 
           Wees                            ons ge-  na-  dig,         ver- los ons, Heer 

Van alle kwaad,         „ 
Van alle zonde,         „ 
Van de eeuwige dood,      „ 
Door uw menswording,      „ 
Door uw dood en verrijzenis,    „ 
Door de uitstorting van  

de Heilige Geest,    „ 
 
                                     Allen: 
 
 
 

 
Dat Gij uw heilige Kerk wilt besturen en bewaren, 
           wij bidden U, verhoor ons. 
 

Dat Gij de paus en alle bedienaren van de Kerk 
in hun heilige verbintenis wilt bewaren, 

           wij bidden U, verhoor ons. 
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Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen, 
           wij bidden U, verhoor ons. 
 

Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen  
en heiligen, 

           wij bidden U, verhoor ons. 
 

Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen  
en heiligen en wijden, 

           wij bidden U, verhoor ons. 
 

Dat Gij velen roept om U in de Kerk van Groningen-Leeuwarden 
 als priester en diaken te dienen, 
           wij bidden U, verhoor ons. 
 

Dat Gij ook in deze tijd mannen en vrouwen 
 tot het religieuze leven wilt roepen. 
           wij bidden U, verhoor ons. 
 

Dat Gij allen die in ons bisdom pastorale arbeid 
 verrichten wilt bijstaan en bevestigen. 
           wij bidden U, verhoor ons. 
 

Dat Gij alle volkeren vrede en ware eendracht wilt verlenen, 
           wij bidden U, verhoor ons.  

 

Dat Gij aan allen die in droefheid verkeren, 
 rijkelijk uw barmhartigheid wilt schenken, 
           wij bidden U, verhoor ons. 
 

Dat Gij onszelf in uw heilige dienst wilt sterken en bewaren, 
           wij bidden U, verhoor ons. 
 

Jezus, Zoon van de levende God, 
           wij bidden U, verhoor ons.  

 

 
 
 
 
Kardinaal Eijk: Heer, luister welwillend naar onze smeekbeden  
     en stort de kracht uit van uw zegen in uw dienaar hier  
     over wie de hoorn van de priesterlijke genade wordt uitgegoten. 
     Door Christus onze Heer. 
Allen:    Amen 
 

Diaken:   Staat nu allen weer op 
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     De handoplegging en het wijdingsgebed 
 

De wijdeling staat op, gaat naar de eerst-wijdende bisschop, die voor 
zijn zetels staat met de mijter op, en knielt voor hem neer. Zonder iets 
te zeggen legt kardinaal Eijk de handen op het hoofd van de wijdeling; 
vervolgens Mgr. Van den Hende, Mgr. Woorts en alle aanwezige 
bisschoppen. Na de handoplegging houden beide diakens het 
evangeliarium  geopend boven het hoofd van de wijdeling. De kardinaal 
bidt het wijdingsgebed. 
 

Kardinaal Eijk: God en Vader van onze Heer Jezus Christus,  
     Vader van barmhartigheid en God van alle vertroosting,  
     Gij die woont in den hoge  

en omziet naar wat nederig is,  
     die alles kent nog vóór het ontstaan  
     en in uw kerk regels hebt gegeven  
     door het woord van uw genade;  
     Gij die van meet af aan het geslacht der rechtvaardigen  
     vanaf Abraham hebt voorbestemd,  
     en leiders en priesters hebt aangesteld  
     en uw heiligdom niet zonder bediening gelaten,  
     Gij die vanaf het begin van de wereld  
     er welbehagen in gevonden hebt  
     om verheerlijkt te worden in hen,   

die Gij hebt uitverkoren:  
 

     Het volgende gedeelte van het gebed wordt door alle wijdende   
     bisschoppen uitgesproken met gevouwen handen en gedempte stem:  
 

Bisschoppen:  Stort ook nu over deze uitverkorene  
de kracht uit die van U komt,  

     de Geest van gezagvol bestuur die Gij gegeven hebt  
     aan uw geliefde Zoon, Jezus Christus,  
     de Geest die Hij zelf geschonken heeft  
     aan zijn heilige apostelen,  
     die uw Kerk hebben gesticht van plaats tot plaats 
     als uw heiligdom,  
     tot onvergankelijke heerlijkheid en lof van uw Naam.  
 

     Kardinaal Eijk vervolgt alleen: 
 

Kardinaal Eijk: Vader, die de harten kent verleen aan uw dienaar hier,  
     die Gij tot het bisschopsambt hebt uitverkoren,  
     dat hij uw heilige kudde weidt  
     en het hogepriesterschap onberispelijk voor U verricht  
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     door U te dienen dag en nacht,  
     dat hij onophoudelijk uw blik genadig stemt  
     en de gaven opdraagt van uw heilige Kerk;  
     geef hem uit kracht van de Geest van het hogepriesterschap  
     de macht om volgens uw opdracht de zonden te vergeven:  
     laat hem naar uw voorschrift de ambten verdelen  
     en iedere band verbreken overeenkomstig de macht  
     die Gij aan de apostelen gegeven hebt;  
     moge hij U behagen in zachtmoedigheid en met een zuiver hart  
     wanneer hij U een aangenaam reukoffer opdraagt, 
     door Jezus Christus, uw Zoon,  
     door wie aan U de heerlijkheid is en de macht en de eer  
     met de heilige Geest in de heilige Kerk  
     nu en in de eeuwen der eeuwen. 
Allen:    Amen 
 

     Allen gaan zitten. 
 

     De zalving van het hoofd 
     en de overhandiging van het evangelieboek 
     en de tekenen van de bisschoppelijke waardigheid. 
 

     Kardinaal Eijk zalft het hoofd van Mgr. Cornelissen met de woorden: 
 

Kardinaal Eijk: God zelf,  die u tot deelgenoot heeft gemaakt  
     van Christus’ hogepriesterschap, moge u geheel doordringen  
     met de olie van deze mystieke zalving  
     en u vruchtbaar maken  

door zijn rijke geestelijke zegen.  
 

     Kardinaal Eijk overhandigt het evangelieboek aan Mgr. Cornelissen 
     met de woorden: 
 

Kardinaal Eijk: Ontvang het evangelie en verkondig het woord van God  
     met alle geduld en overeenkomstig de leer.  
 

     Kardinaal Eijk schuift de ring aan de ringvinger  
van de rechterhand van Mgr. Cornelissen met de woorden: 

 

Kardinaal Eijk: Ontvang de ring, teken van trouw:  
     en nu u bent toegerust met vlekkeloze trouw,  
     waak onverzwakt over Gods bruid, de heilige Kerk.  
 

Vervolgens plaatst Kardinaal Eijk de mijter op het hoofd van Mgr. 
Cornelissen met de woorden: 
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Kardinaal Eijk: Ontvang de mijter en laat de glans van heiligheid in u stralen  
     zodat u de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid  
     mag ontvangen, wanneer de eerste herder verschijnt.  
 

     En tenslotte overhandigt hij Mgr. Cornelissen  
de herderstaf met de woorden: 
 

Kardinaal Eijk: Ontvang de staf, het teken van uw herderschap,  
     en zie toe op heel de kudde  
     waarover de heilige Geest u als bisschop heeft aangesteld  
     om Gods Kerk te leiden. 
 

     Inbezitname van de zetel 
Mgr. Van den Hout en de nuntius begeleiden Mgr. Cornelissen naar de 
bisschopszetel. Met de inbezitname heeft de nieuwe bisschop alle 
verkondigende, heiligende en bestuurlijke taken van de zetel van de Kerk 
van Groningen Leeuwarden op zich genomen. Op feestelijke wijze 
worden de klokken geluid. 

 

     Vredeskus 
     Mgr. Cornelissen ontvangt van Kardinaal Eijk en de overige,    
     aanwezige bisschoppen de vredeskus. 
 

♪     Psalm 96 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
1.     Zingt nu de Heer een nieuw lied, een nieuw lied, 

zingt de Heer, aarde alom; 
zingt de Heer, zegent zijn naam, 
dag op dag verkondigt zijn heil.        Refrein 

 
2.     Eert de Heer om zijn heerlijke naam: 

draagt dan uw gaven, uw gaven Hem aan, 
komt in zijn hoven, zijn hoven getreden. 
Buigt, plechtig getooid, voor de Heer.      Refrein 
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Zetel van de bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden  
in de kathedrale kerk van de HH. Jozef en Martinus te Groningen 



28 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 
     Bereiden van de gaven 

Voor het eerst onder voorzitterschap van de nieuwe bisschop viert de 
Kerk van Groningen Leeuwarden de maaltijd des Heren. De gaven van 
brood en wijn alsmede eigen geschenken, worden door verschillende 
geledingen, afkomstig uit de vier regio’s van het bisdom, naar het altaar 
gebracht. 
 
U kunt zich aansluiten bij de offerande door uw gave op de 
collecteschaal te leggen. U kunt ook digitaal deelnemen via GIVT. 
Hiertoe kunt u de QR-code scannen. Deze vindt u op pagina 41 van deze 
liturgie. 

 
♪     Peregrinantes in spem           
 

Refrein: 
Peregrinantes in spem 
 
Memento, Domine, David, et 
omnis mansuetudinis ejus: 
sicut juravit Domino; votum 
vovit Deo Jacob: (Psalm 134) 

 
 

Si introiero in tabernaculum 
domus meae; si ascendero in 
lectum strati mei; 
si dedero somnum oculis 
meis, et palpebris meis 
dormitationem. 

 
Et requiem temporibus meis, 
donec inveniam locum 
Domino, tabernaculum Deo 
Jacob. 

 
Sacerdotes tui induantur 
justitiam, et sancti tui 
exsultent. 
Propter David servum tuum 
non avertas faciem christi 
tui. 

 
Pelgrims van hoop 
 
Wees David indachtig, Heer, 
al wat er op hem gerust heeft, 
hoe hij het de Heer had 
gezworen, een gelofte aan de 
Machtige Jacobs: 
 
'Niet wil ik in mijn huis onder dak 
zijn, niet bestijg ik het bed van 
mijn rust, mijn ogen gun ik geen 
slaap.  
 
 
 
Geen sluimering gun ik mijn 
wimpers, eer ik vind een plaats 
voor de Heer, een verblijf voor de 
Machtige Jacobs.' 
 
Laat gerechtigheid uw priesters 
bekleden, uw getrouwen U 
jubelend vieren; om de wille van 
David, uw knecht, weer hem niet 
af, uw gezalfde. 
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     Oproep tot gebed 
Mgr. Cornelissen:: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
     worden door God, de almachtige Vader. 
Allen:    Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
     tot lof en eer van zijn naam,  
     tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
     Allen gaan staan 
 

   Gebed over de gaven 
Mgr. Cornelissen:: Heer, wij dragen dit offer van lof aan U op  
     voor de vermeerdering van onze dienstbaarheid,  
     opdat Gij genadig wilt begeleiden  
     wat Gij ons onverdiend hebt toebedeeld. 
     Door Christus onze Heer. 
Allen:    Amen 
 

   Eucharistisch Gebed 
Mgr. Cornelissen:: De Heer zij met u. 
Allen:    En met uw geest. 
Mgr. Cornelissen:: Verheft uw hart. 
Allen:    Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Mgr. Cornelissen:: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen:    Wij danken God. 
 
Mgr. Cornelissen:: Ja, het is passend en goed, rechtvaardig en heilzaam  

dat wij U altijd en overal danken,  
Heer, heilige Vader, almachtige, eeuwige God:  
Gij die uw eniggeboren Zoon  
door de zalving met de heilige Geest  
hebt aangesteld tot hogepriester  
van het nieuwe, altijddurende Verbond  
en in uw onuitsprekelijk raadsbesluit hebt willen vastleggen  
dat zijn enig priesterschap   
bewaard zou worden in de Kerk.  

 
Het volk dat Gij U verworven hebt,  
rust Hij immers niet alleen toe  
met een koninklijk priesterschap,  
maar ook kiest Hij uit goedheid voor zijn broeders  
mensen uit om door handoplegging  
deel te krijgen aan zijn heilig dienstwerk.  
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Hij kiest hen uit  
om in zijn Naam het offer te hernieuwen 
tot verlossing van de mensen,  
om voor uw kinderen het paasmaal aan te richten  
en uw heilig volk voor te gaan in liefde,  
te voeden met uw woord  
en te sterken door uw sacramenten.  
 
Hij kiest hen uit om hun leven te geven voor U  
en voor het heil van hun broeders,  
te streven naar gelijkvormigheid 
 met het beeld van Christus zelf  
en standvastig voor U te getuigen  
van hun geloof en van hun liefde.  
 
Daarom, Heer, danken ook wij U  
met alle engelen en heiligen en zingen vol vreugde: 
 

     Sanctus               Uit de Lourdesmis 2013 

 
Koor:    Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth 
Allen:    Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth 
K.:     Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Allen:    Hosanna, hosanna in excelsis 
K.:     Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Allen:    Hosanna, hosanna in excelsis 
 
     Allen knielen neer 
 
Mgr. Cornelissen:: God, onze Vader,  

wij danken U met heel ons hart,  
want Gij hebt ons tot leven geroepen,  
Gij hebt ons bestemd  
voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.  
In Hem zien wij uw goedheid  
en uw wil om ons allen te redden.  
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.  
Nooit willen wij vergeten,  
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.  
Onze last maakte Hij tot de zijne,  
zijn trouw werd de onze.  
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
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God, onze Vader, wij vragen U:  
zend over dit brood en deze wijn  
de kracht van uw heilige Geest;  
dat zij voor ons het   lichaam en bloed worden  
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.  
Hij had de zijnen in de wereld bemind;  
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan  
en naar U terugkeerde,  
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,  
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader,  
de zegen uitgesproken, het brood gebroken  
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,  
de beker in zijn handen,  
Hij sprak de zegen en het dankgebed,  
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; 
dit is mijn bloed  
dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

     Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Mgr. Cornelissen: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Allen:     
 
 
 
 
 
 

Mgr. Cornelissen 
en 

concelebranten: 
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Trouw aan dit woord, Vader,  
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:  
zijn overgave in lijden en dood,  
de overwinning van zijn verrijzenis  
en de glorie van zijn hemelvaart;  
wij bieden U deze gaven aan,  
het levende brood en de heilzame beker,  
terwijl wij vol vertrouwen uitzien  
naar zijn komst in heerlijkheid. 

 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,  
uw heilige Geest.  
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.  
Raak ons met het vuur van uw Geest  
en breng ons elkaar nabij. 
 

Concelebrant: Vrijmoedig in deze geest  
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.  
Bescherm haar en leid haar;  
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.  
Geef wijsheid en kracht aan paus Leo,  
aan onze bisschop Ronald  
en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 

 
Concelebrant: Gedenk in uw goedheid ook degenen,  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart,  
en vergeet niet hen,  
die door de dood van ons zijn heengegaan. 
 

Concelebrant: Samen met heel uw volk,  
met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer,  
die Gij hebt verheerlijkt,  
met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met de apostelen, martelaren,  
met de heilige Martinus, de heilige Bonifatius,  
de heilige Titus Brandsma, de heilige paus Johannes XXIII   
en al uw heiligen;  
samen ook met allen ter wereld,  
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,  
vragen wij om uw barmhartigheid,  
erkennen wij uw grootheid  
en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

Mgr. Cornelissen 
en 
concelebranten: 
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Concelebrant: Laat onze overleden broeders en zusters,  
     ja, laat allen die U lief waren  

en die van hier zijn heengegaan,  
     genadig binnen in uw rijk. 
     Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn,  
     om met hen samen 
     voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 
     door Christus onze Heer. 
     In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
     Mgr. Cornelissen en concelebranten:    Allen:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Communieritus   
Mgr. Cornelissen  Aangespoord door een gebod van de Heer, 

en door zijn goddelijk woord onderricht  
durven wij zeggen: 
 

Allen:     
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Mgr. Cornelissen Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  
geef genadig vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
altijd vrij mogen zijn van zonde,  
en beveiligd tegen alle angst en onrust,  
terwijl wij uitzien  
naar de zalige vervulling van onze hoop,  
de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

 

Allen:     
 
 
 
 
 
 
Mgr. Cornelissen:  Heer Jezus Christus,  

Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’,  
let niet op onze zonden  
maar op het geloof van uw Kerk;  
vervul uw belofte:  
geef vrede in uw naam en maak ons één.  
Gij, die leeft in eeuwigheid.  

Allen:    Amen. 
 

Mgr. Cornelissen: De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen:    En met uw geest. 
Diaken:     Wenst elkaar de vrede. 
 

Iedereen geeft elkaar met een handdruk een teken van vrede en liefde 
en zegt daarbij: de vrede van Christus. 

 
♪     Agnus Dei                   Uit de Lourdesmis 2013 
 
Koor:    Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis. 
Allen:    Miserere nobis.  
Koor:    Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis. 
Allen:    Miserere nobis.  
Koor:    Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis. 
Allen:    Dona nobis pacem  
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   Uitnodiging tot de communie 
Mgr. Cornelissen : Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
     Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Allen:    Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
     maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
     Communie  

In deze viering van de katholieke Kerk zijn ook mensen van een 
andere levensovertuiging aanwezig. Het verheugt ons dat zij met 
ons mee willen bidden en vieren. Wat het communiceren betreft, 
nodigt de katholieke Kerk hen uit die katholiek zijn en als 
katholieken leven. Wij vragen u deze ordening te willen 
respecteren. Indien u niet te communie gaat – omdat u niet 
katholiek bent of om een andere reden – kunt u op uw plaats 
blijven zitten. Maar u bent ook van harte uitgenodigd om naar 
voren komen om de zegen te vragen. Wilt u dit dan aangeven 
door uw handen kruiselings voor uw borst te houden. De bisschop 
of priester die de H. Communie uitreikt zal u dan van harte Gods 
zegen geven. 

 
♪     Communieliederen 
 

Gij hebt uw lichaam, Heer gegeven 
Voici le corps du Fils de l'homme 

 
Refrein:   U, Heer zij lof en dank gebracht.  

Blijf ons nabij, verlaat ons nimmer.  
Laat ons in U geborgen zijn. 

 
1.     Gij hebt uw lichaam Heer gegeven  

om ons te redden van de dood.  
Lam zonder zonden goede Herder,  
Dienaar van God en Mensenzoon. 

 
2.     Wij zitten samen aan uw Tafel,  

dankbaar gedenkend wat Gij deed;  
brekend en delend, naar uw voorbeeld,  
leven in liefde met elkaar. 

 
     Ave Maria 
     Caccini 
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Gebed na de communie 
Mgr. Cornelissen: Heer, wij vragen,  
     laat het geneesmiddel van uw ontferming  
     in ons ten volle tot uitwerking komen  
     en breng door uw goedgunstigheid in ons tot stand  
     dat wij U in alles welgevallig zijn.  
     Door Christus onze Heer. 
Allen:    Amen 
 
     Zegen door de nieuwe bisschop 
     Begeleid door Mgr. Van den Hende en Mgr. Woorts maakt Mgr.  
     Cornelissen met staf en mijter een rondgang door de kathedraal en 
     zegent alle aanwezigen. Ondertussen wordt gezongen:  
 
♪     Pelgrims van hoop 

Hymne voor het Jubeljaar 2025 
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Bonifatiusdag 2025: de pelgrimswandeling van de middeleeuwse kerk  
van Hantumhuizen, ten noorden van Dokkum, naar de Bonifatiuskapel. 
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Toespraak 
     Door Mgr. R.G.W. Cornelissen 
 
     Groet aan Maria 

Met onze nieuwe bisschop brengen we een groet aan Maria. Op 
bijzondere wijze wordt zij in ons bisdom vereerd onder de titel 
van ‘Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden’ (Leeuwarden), als ‘Maria 
van Sevenwouden’ (Bolsward) en als ‘Hertogin van Drenthe’ 
(Emmer-Compascuum). 

 
♪     Als ik voor u neerkniel 
 
1     Als ik voor U neerkniel, 

mijn gebeden bij U breng, 
Weet ik steeds weer opnieuw 
dat Gij mijn hart vervult . 
 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu. 

 
2     Mogen wij hier brengen 

elke zorg en wens bij U. 
Moeder van God, neem dan ook 
hier onze lofzang aan. 
 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu. 

 
3     Moeder, hoor ons bidden, 

wil ons nemen bij de hand, 
op de weg naar Uw Zoon , 
versterk de liefdesband. 
 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu. 
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Kapel van Maria, Hertogin van Drenthe te Emmer-Compascuum 
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SLOTRITEN   
 
   Zegen en wegzending 

 
Diaken:    Buigt uw hoofd voor de zegen   
 

Mgr. Cornelissen: God,  
Gij die genadig zorg draagt voor uw volk  
en heerst met liefde, schenk de herders  
aan wie Gij het bestuur hebt toevertrouwd,  
de Geest van wijsheid,  
zodat zij zich altijd verheugen  
over de voortgang van de heilige kudde. 

Allen:    Amen 
 

Mgr. Cornelissen: Gij die door de macht van uw majesteit  
het getal bepaalt van onze dagen  
en het verloop van de tijd,  
zie welwillend neer op ons nederig dienstwerk  
en geef aan onze tijd  
ten volle de overvloed van uw vrede. 

Allen:    Amen 
 

Mgr. Cornelissen: Geef dat wij U behagen mogen  
door het volmaakt vervullen van ons werk,  
nu ons door uw genade  
de taken zijn opgedragen  
en Gij ons verheven hebt  
tot het wijdingsambt  
en laat het hart van het volk en van zijn leider  
ernaar verlangen dat de kudde  
steeds aan de herder gehoorzaamt  
en de herder nooit ophoudt  
te zorgen voor de kudde. 

Allen:    Amen 
 

Mgr. Cornelissen: Zegene u de almachtige God,  
  Vader,   Zoon en   Heilige Geest. 

Allen:    Amen 
 
Diaken    Gaat nu allen heen in vrede. 
Allen:    Wij danken God 
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♪     Bonifatiuslied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  Sint Bonifatius,  
  apostel van het Noorden, 

gezonden door de Heer,  
verkondigt hij Gods woorden 
aan mensen van weleer,  
en ook in onze tijd 
brengt hij in ons een keer  
naar Christus die bevrijdt. 
 

3.  Sint Bonifatius  
als martelaar gestorven, 
gaf alles voor de Heer,  
heeft ’t leven reeds verworven. 
Geloofd zij onze God  
om zijn barmhartigheid 
voor Bonifatius  
als voorbeeld in de tijd.
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Praktische informatie  
 

Digitale collecte 
Scan hier de QR-code van GIVT om 

digitaal deel te nemen aan de offerande: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Route naar de receptie in Huize Maas (Vismarkt 52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De eenvoudigste route van de kathedraal naar Huize Maas ziet u hier boven 
beschreven. Als u de kathedraal verlaat gaat u direct naar rechts. U volgt de 
singel(s) tot de Museumbrug en slaat daar rechtsaf. U steekt het Gedempte 

Zuiderdiep over en vervolgt de route door de Folkingestraat.  
Bij de Vismarkt slaat u rechtsaf.  

Aan uw rechterhand is dan Huize Maas.  
Langs de route zullen bisdommedewerkers zichtbaar aanwezig zijn.  



43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Beeld van de H. Bonifatius bij de Bonifatiusbron te Dokkum 
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Verantwoording teksten, gezangen en afbeeldingen 
 

Teksten 
Misteksten:      De wijding van bisschop, priesters en diakens,       

        Beleidssector Liturgie / R.K. Instelling NRL,  ’s-Hertogenbosch, 2005 
Schriftlezingen:     Willibrordvertaling 1975 

 

Gezangen 
Intredezang     God heet ons welkom in zijn huis 
        t.& m.: J.-P. Lécot / m. refrein: G. Palestrina 

Vaste gezangen    Lourdesmis 2013 
Psalm       Psalm 18 
        t.: A. Bronkhorst / m.: J. Vermulst        

Halleluja      m.: Fintan O’Carroll 
Evangelieacclamatie   U komt de lof toe 
        t.: W. Barnard / m.: F. Mehrtens 

Lied bij aanvang wijding  Kom Schepper Geest 
        t.: J. W. Schulte Nordholt / m.: 9e eeuw  
Lied bij de vredeswens   Zingt en speelt voor de Heer 

        t.: I. Gerhardt, M. van der Zeyde / m.: H. Strategier 
Offerandezang     Peregrinantes in spem 
        m.: C.Fictoor 

Consecratieacclamatie   m. J.Vermulst 
Doxologie Eucharistisch Gebed m.: J.-P. Lécot  
Onze Vader     Canticum paastoon VIII  
Communiezang    Gij hebt uw lichaam, Heer gegeven 

        t.: E.T.Moneta Caglio / m.: oude melodie 
Lied bij de zegen    Pelgrims van hoop 
        t.: Pierangelo Sequeri, Nederlandse bewerking: B. Suijkerbuijk /  

m. F. Meneghello 
Groet aan Maria    Als ik voor u neerkniel 
        m.: M.Parkinson 

Slotzang      Bonifatiuslied 
        t.: J.B. te Velde / m.: J.Crüger (1648) 

      

Afbeeldingen 
p. 1, 6, 18 & 25     Victor Maagd  
p. 3        Bisdom Groningen-Leeuwarden 

p. 5        Heraldisch atelier Piet Bultsma-Vos 
p. 11 & 35      Marc de Jager 
p. 37       www.mariahertoginvandrenthe.nl 

p. 40       Romke Hoekstra, Wikimedia Commons 
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Benoemingsbul van paus Leo XIV 
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